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TWEEDE ZONDAG VAN ADVENT  
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WELKOM: JUDITH VAN KLINK 
LECTOR: NOOR VAN DER PLOEG 
ORGEL/PIANO: WIM KUSEE  
MEDEWERKING VAN DE CANTORIJ O.L.V.  
SJAAK WARNAAR 

 

HET BEGIN 
Welkom en mededelingen 
Stil Gebed 
 
Aanvangslied: Lied 439: 1, 2 en 3 

Verwacht de komst des Heren 
 
Groet en bemoediging 
V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
    Geest 
G: Amen 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen 
     het werk van zijn handen 
G: Amen 
 
Drempelgebed 
V: Heer vergeef ons al wat wij misdeden 
G: en laat ons weer in vrede leven 
V: Amen 
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN 
Aandacht voor het adventsproject plus het aansteken van 
de adventskaars 
 
We sluiten het kindermoment af met het zingen van het 
kinderlied van de maand: Lied 484 

Go, tell it on the mountain 
 
Na het zingen van het kinderlied gaan de kinderen naar 
de Kinderkerk 2.0 en de Juniorkerk. 
 
KYRIË 
Gebed om ontferming 
Gemeente antwoordt met Lied 301k 
 
Gebed van de zondag 
na: …door Jezus Christus, onze Heer 
G: Amen 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 

Zingen: Lied 772 (cantorij vers 1, 2, allen vers 3, 4) 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

 
Epistellezing: Romeinen 15: 4-13 

Cantorij zingt: Lied 72b 
Rechtspreken, God, zoals Gij doet 

 Antifoon: 
Hij is als regen die valt op jong gras, 
water op een dorstig land. 

 
1. Rechtspreken, God, zoals Gij doet – 

laat dat gegeven zijn wie ons regeert. 
Dat brengt bergen vrede voor mensen, 
gerechtigheid stroomt van de heuvels. 

 
2. Laat die recht doen aan de armsten, 

redding brengen voor hun kinderen. 
Dat wekt groot ontzag voor U, 
onder de zon, door de generaties. 

 
3. Hij is de redding van de armen, 

vriend van kleine hulpelozen, 
een bevrijder van de verdrukten, 
want hun bloed is voor Hem kostbaar. 

 
4. Dat zijn naam voorgoed mag duren, 

overal oplicht onder de zon! 
Alle volken prijzen Hem zalig; 
zijn naam zij hun blijvend tot zegen! 

 
Psalmwoord en Halleluja (gesproken) 

Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons Uw hulp! 
Halleluja! 

Evangelielezing (staande): Mattheüs 3: 1-12 

Gezongen acclamatie: Lied 339a 

Zingen: Lied 741 (cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4) 
Een engel roept de oude man 

Verkondiging  

Cantorij: Als groen dat in de wintertijd 
(Zangen van zoeken en zien 665) 

1. Als groen dat in de wintertijd 
aan onze bomen hangen blijft, 
als zaad dat in de koude grond 
moet wachten tot de lente komt: 

 
Refrein: 
zo is het koninkrijk, zo is het koninkrijk 
midden onder ons, midden onder ons 
 

2. Een kind dat klein en ademloos 
nog sluimert in de moederschoot, 
totdat het uit zijn slaap verlost, 
als mens aan ons gegeven wordt: 



 

3. Een stem die zonder groot geweld 
gerechtigheid en vrede meldt. 
De kleinen zullen het verstaan 
en samen nieuwe wegen gaan: 
 

4. Een naam die ons wordt doorgezegd, 
Hij die herkend wordt onderweg, 
die komt en gaat en komen blijft 
tot in het einde van de tijd: 
 

GEBEDEN 
 
Toelichting op de collecten: 
1e Collecte: Libanon (training in thuiszorg biedt werk en 
                                      hoop) 
2e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs 
Busjesproject: YoungAfrica 

Geven kan via de QR-code, de website of de zakken en 
busjes bij de uitgang 
 

Afkondiging van overlijden – we gaan staan. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader, afgesloten met: 

 
  
Slotlied: Lied 456a – Lied van de Doper 

Kwam van Godswege 
Mannen: verzen 1 en 2 en 5 en 6 
Vrouwen: verzen 3 en 4 en 7 en 8 
Laatste twee regels van elk couplet door allen 
 
 

Heenzending en Zegen (met gezongen ‘Amen’) 

 
 

 
 

 

 


